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1.) Bize bölümünüz hakkında biraz bilgi verin, ne kadar süredir aktifsiniz, faaliyetleriniz neler? 


TCM Hırvatistan 2006 yılında kuruldu, ancak son birkaç yılda en büyük başarıyı işe alım ve aktivizm alanında elde ettiğini 
söylemeliyim. Çoğunlukla makale yazmak, dergimizi ve web sitemizi yayınlamak, bazı sesli ve görüntülü propaganda, Creator 
kitaplarının tercümesi gibi propaganda çalışmaları yapıyoruz... i 


Ayrıca Yaratıcılıktan ilham alan rock müzik çalan, gurur duyduğumuz müzik grubumuz Invictus'a da sahibiz. Aktivizmimiz 
çoğunlukla propaganda çalışmalarına dayanıyor ve bundan sonraki faaliyetlere zemin hazırladığımızı düşünüyorum. 


2.) Ülkenizdeki diğer kuruluşlarla çalışıyor musunuz? is. 


Burada çalışabileceğimiz böyle bir kuruluş yok. Aslına bakılırsa burada beyaz ırksal bağlılığı teşvik eden herhangi bir 
organizasyonun olduğunu düşünmüyorum. Acı ama gerçek. 


3.) Bir Avrupalı olarak, Klassen'in yazdığı dönemde çoğunlukla ABD için geçerli olan bazı kuralları kendi koşullarınıza nasıl 
uygularsınız? 


Bununla ne kastettiğinizden pek emin değilim. Yaratıcılık evrensel Beyaz Adam'ın dinidir, bölgesel bir din değil. Bu sadece | 
ABD ve Avrupa için geçerli değil, tüm dünya için geçerli. ABD'de, Avrupa'da, Afrika'da düşüncelerimiz aynı. Tek fark stratejidir. 
Burada farklı yasalarımız var, ifade özgürlüğü minimum düzeyde veya hiç yok; toplum önünde söylediklerimize çok dikkat 
etmeliyiz. Burada her şey daha 'yeraltında". Ayrıca bir fark da Avrupa'nın hâlâ beyazların işbirliğine karşı olan milliyetçilerle 
dolu olmasıdır. Ama biz onları pek umursamıyoruz, uzun vadede düşmeye mahkumlar. Daha önce de söylediğim gibi, en 
büyük fark ifade özgürlüğünün olmayışıdır ve biz bu yükle çalışmak zorundayız. 


4.) Hırvatistan'ın sıkıntılı bir geçmişi var, siz muhtemelen Avrupa'da komünist rejimden kurtulmak için tam kapsamlı bir 
savaşa giren tek ülkesiniz. Siz aynı zamanda Sırp saldırganlığına karşı da savaştınız. Bugünlerde Sırbistan'la ilişkileriniz 
hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? 


Söyleyecek fazla bir şey yok, savaş bitti, ara sıra siyasi gerilimler her zaman olacaktır, ancak durum istikrara kavuştu. Sırplarla 
işbirliği yapmıyoruz ama onlara karşı propaganda da yapmıyoruz. Halkımıza zarar vermeye çalışan kim olursa olsun, kimden 
bahsediyor olursak olalım, gazabımızı hissedecektir. Bizimle uğraşmayın, her şey yoluna girecek, haha. Biz Türklerle, yani 
Osmanlı İmparatorluğu ile 500 yıl boyunca savaştık ve pek çokları düşerken onlar ülkemizi asla fethetmeyi başaramadılar, 
bu kendi adına konuşuyor. Maalesef ülkemizin AB'ye ucuza satıldığı bugün olduğu gibi, milletimizin çıkarlarını barış ve 
siyaset yoluyla korumanın haftasındayız. 


5.) Avrupa Birliği kavramının tamamı hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Avrupa ülkelerinin siyasi birliği kötü bir şey değil. Avrupa'nın dış tehditlere karşı birlik olması gerekiyor. Ama bu AB'nin 
Avrupa'yla hiçbir ilgisi yok. Çok ırklılığı, kitlesel göçü ve eşitlikçiliği teşvik ediyorlar. Tamamen Yahudi icadıdır, bütün amacı 
birleşik parlamento, anayasa ve kanunlarla tüm ülkelerimizi tek yerden kolaylıkla kontrol etmektir. Avrupa ekonomisi 
tamamen perişan durumda, bütün sanayi seçilmiş bir azınlığın çıkarı için Uzak Doğu'ya satılıyor. Acınası. 
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6.) Avrupa'da hâlâ büyük bir Hıristiyanlık etkisi var, çoğu milliyetçi çevrelerde ve sanırım sizin ülkenizde de 
var. Bu insanları Yaratıcılığa nasıl dahil etmeyi planlıyorsunuz? 


Bu insanların büyük bir kısmı sadece kendilerini Hıristiyan olarak ilan ediyorlar ama aslında ikiyüzlüler, dinleri 
hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Pek çok kişi sırf gelenek nedeniyle Hıristiyan olduklarını söylüyor, o felsefenin 
gerçek takipçileri değiller. Düşündüğünüzde bu sorun değil çünkü biz kendi adına düşünen, taviz vermeyen, 
kendine yalan söyleyen insanlar istiyoruz. Eğer kendimi bir Yaratıcı olarak ilan etsem ve Yaratıcılığın 
öğrettiklerinin tersi yönde davransaydım, ikiyüzlü olurdum. Hıristiyanlarla aynı. Yaratıcılık, değerlerin devrimi 
ve insanımızın düşünce ve akıl yürütme biçiminin değişmesiyle ilgilidir. Bunu başarabilenler bizim 
kadromuzdur. Geniş bir kamuoyu onayına ihtiyacımız yok, oylamaya gitmiyoruz, siyasi parti değiliz, sadece 
zamanlarının bir kısmını inancımızı yaymaya ve böylece ırkımızı kurtarmaya adayacak aktivistlere ihtiyacımız 
var. Biz ideolojik ve dini bir hareketiz, taviz vermeyiz, gücümüz budur. 


7.) Yaratıcılığın uluslararası yayılması konusunda diğer ulusal şubelerle işbirliği yapmakta oldukça aktif 
olduğunuzu biliyorum. Diğer bölümlerle çalışırken deneyimleriniz neler? 


Deneyimler çoğunlukla olumlu; biz esas olarak ABD ve Polonya Şubeleri ile, Slovakya Şubesi ise hala aktifken 
çalıştık. Her şey bireylerle ilgilidir, bir örgüt, üyeleri kadar aktiftir. Her zaman işleri daha ileri götüren belirli 
kişiler vardır. 


Diğer üyeleri örgütleyen, motive eden böyle insanlara ihtiyacımız var. 


8.) Yaratıcılığın on yıldır devam eden mevcut çöküşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne zaman tamamen 
iyileşeceğiz? 


O zamanlar yaratıcılık gerçekten kötüye gitti ama yine de biz hâlâ buradayız. Bununla birlikte, meydana gelen 
büyük üye ve bölüm kaybı benim için çok belirsiz. Dünyanın en büyüklerinden biri olan tüm ulusal şubenin bu 
şekilde dağılması nasıl mümkün olabilir? Mesela Ruthenia bölümünden bahsediyorum. ZOG'un büyük baskısı 
altında olduklarını biliyorum ama yine de aktivitelerinizi bir veya iki yıllığına azaltabilirsiniz ama son 8 yıldır 
hiçbir haber yok mu? Diğer birçokları için de aynısı geçerli, ABD şubeleri için de. Geri çekilin, iyileşin, yeniden 
organize olun ve karşılık verin. 
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oğaüstü” bir deneyim yaşamadım o yüzden bu tür düşüncelere pek kafa yormuyorum. Ama yine de böyle bir şey olursa, 
una mantıklı bir açıklama bulmaya çalışırım. Eğer bir açıklama yoksa tesadüf olduğunu varsayabiliriz. Eğer tekrarlanmaya 

rsa, ozaman daha fazlası olduğunu söyleyebiliriz. Söylenecek çok önemli bir şey daha var: doğaüstü şeyler yoktur, yalnızca 
arın şu anki bilgi seviyemiz nedeniyle açıklayamadığı doğal şeyler vardır. 


Basit bir örnek, birkaç yüz yıl önce (ya da belki daha da fazla) insanlar, yetersiz bilgileri nedeniyle gök gürültüsünü ve şimşekleri 
açıklayamıyorlardı, bu yüzden kendi işini hayal gücüne bıraktılar. Bugün yapabiliriz. Aynı şey diğer her şey için de geçerli. Biz 
Yaratıcılar olarak bilime ve entelektüel ilerlemeye meydan okuyan Hıristiyanlar gibi değiliz. Tam tersine bilimsel araştırmaları 
teşvik ediyor, bilinen ve bilinmeyen konularda bilgi seviyemizi yükseltiyoruz. Bilinmeyen şey bilinecek. Bizim karşı çıktığımız şey, 
makul ve bilimsel bir açıklaması olmayan insanların bazı "olguları" istedikleri gibi açıklamaya çalışmaları, hiçbir temeli olmayan 
şeyler icat etmeleridir. 


Doğaüstü deneyim - saçmalık. İşte bu yüzden bunu söylüyorum. Bugün nihayet sonuca ulaşan hikayemi anlatayım size. 20 
yaşıma geldiğimden, hatta ergenlik çağında olduğumdan beri, yatağa giderken sık sık garip olaylar yaşamaya başladım. 
Yatağımda uykuya daldıktan birkaç dakika sonra kendimi felçli, ama kendimin farkında, uyanıklıkla uyku arasında bir yerde 
buluyordum. Vücudumu hareket ettiremiyordum ve kulaklarımda tanımlanamayan korkunç bir ses duyuyordum ve bir şeyin 
bana doğru geldiğini ya da beni uzaklaştırdığını hissediyordum. Bunca zaman çok korktum ve kurtulmak için kendimi hareket 
ettirmeye çalıştım. Bu kısa sürecek ve sonunda bedenimi hareket ettirmeyi başararak anında kendimi uyandıracaktım. 


İlk başta bunun sadece bir kabus olduğunu düşündüm ama birkaç gecede bir kendini tekrar etmeye başladı. Ve vücut felci ve 
vücut hareket ettikten sonra uyandığım için bunun sadece bir rüya olmadığını fark ettim. Kısa süre sonra bu durumun yalnızca 
sırtüstü ve sırt üstü uyuduğumda meydana geldiğini fark ettim ve bu yüzden hareket etmeye başladım. 


yi 
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uyumaktan kağının. Hiçbir zam b til inançlı olmadım ama yine de bunu kendime asla açıklaya dı , belki yer altı 

biri erji falandı, yüzden akışına bıraktı ıllar geçti ve artık o kadar sık olmuyordu ama hâlâ afa sıra oluyordu. 
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Birkağğyıl sonra aynı evin başka bir odasındtaşı dım ve bu durum hâlâ devam ediyordu. Birkaç yıl sonra başka r şe aşınd 

ve orada da birkaçikez aynı şey oldilk Bir keresinde bu olduğunda gerçekten uyanık olduğumu fark ettim çükü ı Tl yila Im 
ve tüm eyim boyunca odamı gör im. Çılgiin, değil mi? Insanlar bana bunun astral projeksiyon, beden diği deneyilği vb. 

olduğunu SÖ lemeye başladı. B görmezden geldim. Hatta o aşamadayken çok korktuğum o #$e ruhtüyle 


e üzerime geldiğini hissedere tım - doğal'olarak bana hiçbir şey gelmedi, sadece gürültü 
is vardı. Neyse, somlbirkaç yılda'na 


nabilecek bir olgunun mükemmel bir örneğine sahiptim. Tıpkı tüm bu 10 veya 15 yıl boyunca hiçbir zaman bir ceVap 
aramadığım gibi, bunun tıbbi bir yanı olduğunu her zaman biliyordum ve öyle olduğu da ortaya çıktı. Hayaletler ya da BE 
ok, başka alemler ya da herhangi bir şey yok, yalnızca insan zihni ve onun gerçekliği kavrama yeteneği var ve bilimin henüz 


Bazıları soruyor, ama neden sorduklarını anlayamasam da, “ölümden sonra hiçbir şey yoksa yaşamın amacı nedir?” Bunun 
aptalca bir soru olduğunu söylemeliyim ve burada cevaplamam gerektiğini düşünmüyorum. Ama aslında asıl soru şu: Neden 
irisi ölümden sonraki yaşamın olabileceği fikrini düşündü ve neden bu şekilde düşünmenin iyi bir fikir olduğunu düşündü? 
Gerçekten ahiret olduğunu ummuyorum, çünkü ahiret olsaydı bu hayatın amacı ne olurdu? 


Aslında hiçbir amacı olmayacaktı. Hristiyanlar bu hayatı bir imtihan safhası olarak düşünüyorlar ama neyin imtihan safhası? Bu 
hayatta iyi olup ahirette sıkılmak mı gerekiyor? 


Hayatın güzelliği geçiciliğindedir, doğumdan ölüme kadar tek seferlik deneyimlerinizi yaşamakta, aynı deneyimlerin asla eskisi 
gibi tekrarlanmayacağını bilerek, bu anılara değer veriyorsunuz, anılar ne kadar eşsizse, onları o kadar çok anıyorsunuz. . 
Oyunbaz bir çocuk olmanın güzelliği var çünkü büyüyünce kaybolacak, ilk öpücüğün güzelliği çünkü her zaman “ilk” olacak, 
küçük bebeğinize bakmanın güzelliği çünkü o artık o kadar küçük olmayacak. anne babanız için taşımanın güzelliği çünkü bir 
gün sizden önce vefat edecekler. Hayatın güzelliği anlardadır, anlardır bizi doyuran, mutlu eden. Sonsuz yaşam, yaşamın ölümü 
olacaktır. 
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Çılgın "eşitlik" öğretisi 
Belki de tarihte hiçbir fikir, iki ayak üzerinde yürüyen her şeyin birbirine "eşit" olduğu fikri kadar bu 
kadar zarara yol açan, bu kadar aşağılık ve bu kadar yanlış olan bir fikir olmamıştır. Sayısız savaşlara 
neden oldu, alt ırklarla melezleşerek Irkımızın daha fazla soykırıma uğramasına neden oldu ve 
sağlam olmayan temelleri üzerine, yine felaket olan başka yalanlar ortaya çıktı. 


Aşındırıcılığı toplumumuzun her alanına nüfuz ediyor ve tüm sağlıklı, doğal ve anlayışlı erkek ve 
kadınların tiksintiyle boğulmasına neden olan bir çöküşle sonuçlanıyor. Bu, kendi değerlerimizin 
özüne taban tabana zıt olan bir fikirdir ve bu nedenle ona karşı savaş açıyoruz çünkü ona bağlılığın 
devam etmesinin yalnızca Türümüzün ölüm çanı anlamına gelebileceğini biliyoruz. 


Thomas Jefferson, Amerika'da bir soyluluğun kurulmasına karşı çıkan açıklamasının, bir gün 
dünyanın aşağı unsurlarının, üstleriyle eşitlik için yaygara koparacak bir araç olacağını düşünemezdi. 
Aslında, "Bütün insanlar eşit yaratılmıştır" diye yazan aynı adam şunu da yazmıştır: "Hiçbir şey eşit olmayan insanlara eşit muamele edilmesinden 
daha eşitsiz olamaz." O zamanın tüm eğitimli adamlarının bildiği gibi (ve bugün hala birçokları biliyor), ırklar birbirine eşit değil. Aynı ırkın bireyleri 
de birbirine eşit değildir. Irklar arasındaki ve ırkların kendi içindeki hiyerarşi, basitçe yaşamın yasasıdır ve bu yasa, tam olarak aynı olmayan iki 
şeyin birbirine "eşit" olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. 
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Gerçek şu ki eşitlik, ya sosyal kazanç elde etmenin bir yolu olarak astların benimsediği bir mitolojidir, ya da politikacıların oylarını almak için 
kitlelere dalkavukluk yaptığı fırsatçı bir yöntem olarak. Politikacı "eşitliğe" olan inancını açıkça belirtmese bile, demokratik sistemin dayanağı 
aslında herkesin "eşitliğidir" - sonuçta beyaz bir bilim insanının oyu yalnızca diğerlerinin oyla "eşittir" Geçimini sağlamak için topu sepete atan bir 
zenci ve ne yazık ki, ikinci tip bireylerin sayısı ilkinden daha fazladır. 


Halkımızın geleceğinin böyle bir senaryoyla belirlenebilmesi, bildiğimiz tüm mitolojilerden çok daha tehlikeli olan eşitlik mitolojisinin zehirli 
doğasını açıkça ortaya koyuyor. 


Jefferson'un Bağımsızlık Bildirgesi'ndeki sözlerinin orijinal anlamlarından saptırılmış olması, daha haklı olarak "insan" yerine İnsan ile maymun 
arasında bir yarı yolda olarak tanımlanan ırklarla "eşitlik" elde etme telaşıyla kendini yok eden bir Irk için bir teselli değildir. kelimenin herhangi 

bir yararlı anlamında. Bu, direnilmediği sürece, kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet anlamına gelecek bir fikir: "eşitlik", eski Beyaz Irk'ın eşit 
derecede köle olması ve çamur ırklarının da eşit derecede çamur olmasıyla, tamamen sağlanacak. Gerçekten de, eğer insanlarımız daha düşük 
yaşam biçimleriyle "eşitlik" fikrini aşılamamış olsaydı, ırkların karışması meydana gelmezdi; çünkü tıpkı bir hayvanla çiftleşme düşüncesinin normal 
insanlara itici gelmesi gibi, çiftleşme fikri de normal insanlara itici gelir. Halkımızın zihinleri eşitlik mitolojisi tarafından bu kadar karıştırılmamış 
olsaydı, başka bir ırktan bir bireyle olmak iğrenç olurdu. . 


Bütün erkekler eşit değildir. Kategorik olarak söylenmesine izin verin. Bazıları daha iyi özelliklere sahiptir ve bu nedenle diğerlerinden daha 
değerlidir. Irksal topluluğumuzda, bir adamın işi onun ölçütü olsun. Ne olursa olsun "eşit" olarak algılanmak yerine, yaptığı işlere göre değerlensin. 
İster beyniyle ister kas gücüyle olsun, değerini ırksal topluluğa kanıtlasın ve bırakın akılları ve ruhları yönetmeye daha yatkın olanlar gerçekten de 
yöneticiler olsun. Doğada ve aslında Doğa Kanunlarını izleyen toplumlarda bu her zaman böyle olmuştur. Biz Yaratıcılar günümüzü geçirdiğimizde 
yine böyle olacak. 


Ci 


Ancak bizim Irkımızdan olmayanlar hiçbir şeyden daha az değerli değildir. Onlar ırksal topluluğumuzun bir parçası değiller. Biyolojik olarak bize 
benzer olmaları nedeniyle yiyecek, bölge ve güç açısından doğal rakiplerimizdirler. Bu nedenle onlar bizim doğal düşmanlarımızdır ve bu nedenle — 
içlerindeki birkaç bireyin istisnai özellikleri önemsizdir. RAHOWA! ra 
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Klassen 5 Teachinüs: 
Dispersion and Polarizatlon 


Hayatta Kalmak İçin İkisine de İhtiyacımız Var 


Bu kitabın 13. sayısında (S.13) YARATICILIK hareketinin hem dağılma hem de kutuplaşma yönündeki çabalarını 
artırması gerektiğine kısaca değinmiştim. Kısaca açıkladığım gibi bu iki terim çelişkili gibi görünebilir ama Beyaz Irk 
hareketimizin güçlendirilmesi ve hayatta kalmasının sağlanması konusunda yeterli değildir. 

Aslında dünya çapında sağlam bir yapı inşa etmek, hayatta kalmak ve genişlemek istiyorsak her ikisi de son derece 
önemlidir. 


Tam olarak bunu yapmak bizim kararlı hedefimizdir. Biz sadece hayatta kalmaya kararlı değiliz, aynı zamanda 
hareketimizi inşa etmeyi ve onu dünya çapındaki boyutlara genişletmeyi amaçlıyoruz. YARATICILIK inancını ve 
felsefesini, bu Dünya Gezegenindeki tüm Beyaz halkların evrensel mülkü haline gelene kadar genişletmeye kategorik 
olarak kararlıyız. Uysallar değil, zenciler değil, Yahudiler değil, çamur halkları değil ama amacımız Beyaz Irk'ın 
dünyanın tamamını miras almasıdır. Bunu yapabilmek için, Yaratıcılık tüm kıtalardaki tüm Beyaz halkların desteğini 
ve liderliğini kucaklayana kadar inşa etmeli ve büyümeliyiz. Bunu yapabilmek için öncelikle Yaratıcılık inancı etrafında 
kutuplaşmalıyız - Beyaz Irk'ın hayatta kalması, genişlemesi ve ilerlemesi. 


İkinci olarak, organizasyonel birimlerin dağılımına sahip olmalıyız - organizasyonel faaliyetin çekirdekleri dünyanın her yerine 
dağılmış durumda, onbinlercesi. 


Bu görünen çelişkiyi en iyi anlayabilmek için. yapmamız gereken tek şey Yahudi ırkının uzun ve çalkantılı tarihini 
incelemek. Çünkü bu sefil ama azimli ırk, diğer ırklardan, dinlerden ve milletlerden çok daha uzun bir süre boyunca 
kesintisiz bir süreklilik içinde hayatta kalmıştır. Bunu yapmalarını sağlayan temel özellikleri bulmak için geçmişlerini 
incelesek iyi olur. cuk 
re 

Biz Yaratıcılar tam da bunu ve daha fazlasını yaptık. Sadece tarihlerini incelemekle kalmadık, aynı zamanda canavarın 
doğasını incelemek için doğal yapılarını da parçalara ayırdık. Daha da ileri gittik. Onların şaşırtıcı başarılarına katkıda 
bulunan temel özellikleri çıkardık ve onları kendi dinimiz olan YARATICILIK'a dahil ettik. Kısaca onların kitabından 
birkaç sayfa aldık ve bunları kendi hareketimize uyguladık. Bu açıklamayı herhangi bir çekince veya özür dilemeden 
yapıyoruz. Eğer düşmanın çok daha etkili olduğu kanıtlanmış üstün silahları varsa, politikamız bariz olandan kaçınmak 
değil, gerçekle yüzleşmek ve ondan ders çıkarmaktır. Yahudiliğin temel bileşenlerinden biri Irksal SADAKAT'tir. Bunun 
herhangi bir ırk, hareket veya organizasyon için ne kadar önemli bir faktör olduğunun farkındayız. Sadakatiniz nerede 
yatıyor? Sonuç budur. Ortalama bir Yahudi için asla şüphe yoktur. Bu onun ırkına, Yahudiliğe, İsrail'e aittir ve bunların 
hepsi tek bir merkezi inanca, yani Yahudiliğe kutuplaşmıştır. Biz Yaratıcılar, ırksal sadakatin ne kadar güçlü bir motive 
edici güç olduğunun farkındayız ve kurumsal periyodik yayınımıza IRKÇI SADAKAT adını vermekle kalmadık, aynı 
zamanda bunu defalarca vaaz ettik. Neden? Çünkü davaya bağlılık, herhangi bir hareketin başarısının ilk bileşenidir. 


Sonuç olarak şu: NE KADAR ÖNEMSİYORSUNUZ? 


Garip bir şekilde, ortalama bir Yahudi'nin hayatında ırkı ve tarihsel ığlılığı temel motive edici güç iken, ortalama bir 
Beyaz Erkek veya Kadın, Doğanın Elitleri'nin, yani Beyaz Irk'ın şanslı yeleri olduklarının pek farkında değildir. 
Irkımızın her bir üyesinin bu en önemli gerçekliğin yoğun bir şekilde farkına varmasını sağlamak ve bu farkındalığı 
ırkımızın tek temel dinine dönüştürmek Yaradan Kilisesi'nin en büyük hedefidir. Ve bu farkındalığı kutuplaştırmanın, 
onu dini bir harekete dahil etmekten daha iyi bir yolu yoktur. Bu Yahudiler için harikalar yarattı, Müslüman dini 
altında kutuplaşan geri kalmış Araplar için de harikalar yarattı. Hatta Amerika'nın kendi Siyah Müslüman dinini 
benimseyen melez zenciler için bile mucizeler yarattı. Tarihte daha pek çok başka örnek de vardır, ancak yukarıdakiler 
defalarca açıkladığımız bir noktayı netleştirmeye yetecektir ve bu da şudur: Beyaz Irk sefil bir şekilde beceriksizce 
debeleniyor ve debeleniyor çünkü hiçbir zaman toparlanacak kendine ait bir ırksal din yoktu. muazzam potansiyelini 
kutuplaştırmak ve dünyayı miras almak. Hıristiyanlık kesinlikle bunu yapmamıştır. 


Tam tersine, tarihinde hiçbir şey olmadığı kadar Beyaz Irk'ı karıştırdı ve parçaladı. 
Artık YARATICILIK'ta tam gelişmiş, kapsamlı ve eksiksiz etrafında kutuplaşacak öyle bir dinimiz var ki. 
Artık dünyanın dört bir yanındaki dağınık, çelişkili ve çok dilli lejyonlarımızı örgütlemeli ve kutuplaştırmalıyız. Bunu 


yaptığımızda Yahudiler ve çamurlar yalnızca küçük boyutlarda bir sorun olacak. 


Kutuplaşma için bu kadar. Bu konuyu daha önce defalarca dile getirdiğim için bu tezde daha fazla uzatmayacağım. 
Peki ya organizasyon birimlerinin dağılması ihtiyacı? Bu kutuplaşmanın bir çelişkisi değil mi? 


Hayır öyle değil. Yahudilerin yüzyıllar ala yara kalmasına bir kez daha bakalım ve dersimizi öğrenelim. 


BEYAZ ADAM'IN KUTSAL KİTABINDAKİ “Parazit Yahudiler ve Onların Talihsiz Kurbanları Arasındaki Acımasız Savaş” 

başlıklı 35 Numaralı Yaratıcı İnanç'ı tekrar okursanız, Yahudilerin hayatta kalmalarını dünyanın dört bir yanına dağılmış 
olmalarına borçlu olduklarını göreceksiniz. Ancak işin anahtarı şu: Yerleştikleri her yerde hemen şu ya da bu tür Yahudi 
merkezlerini örgütlediler; sinagoglar, siyasi örgütler, savunma birlikleri ya da buna benzer şeyler. Hepsi kendi ırklarının 
davasına hizmet etti, ırksal sadakati ve ırksal uyumu teşvik etmeye yardımcı oldu ve kendilerini savunmak ve düşmanlarını 
ele geçirmek için örgütsel planlar yaptı. (Şüphelenmeyen orduları kim olursa olsun, Yahudilerin onları düşmanları olarak 
gördüklerini unutmamalıyız.) 


Yahudilerin tüm bu önlemleri kendi korunmaları, ilerlemeleri ve hayatta kalmaları için almalarına rağmen, doğaları 
gereği iğrençlikleri nedeniyle, ev sahipleri bu parazitlerin oluşturduğu tehlikeli tehdidi keşfettiler ve tarih boyunca 
defalarca onlara saldırdılar, onları öldürdüler ve/ ya da onları dışarı çıkardı. 


Ancak - ve anahtar nokta yine burada - bir şehirden, düklükten veya ülkeden sürüldüklerinde, ırksal/dini grupları onları 
kabul etmeye ve toparlanmalarına yardım etmeye hazırdı ve birkaç yıl içinde sadece geri dönmekle kalmadılar, aynı 
zamanda kontrolü de ellerine aldılar. yine onları bir nesil (veya daha az) önce sınır dışı eden ülkenin ta kendisi. 


Modern tarihte göze çarpan bir örnek, Almanya'nın Yahudileri nasıl kovduğu, onların Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl 
geçtikleri, ev sahibi ülkelerin kaynaklarını Almanya'yı yok etmek için nasıl kullandıkları ve kısa sürede sadece Almanya'ya 
geri dönmekle kalmayıp yeniden tam kontrol altına aldıklarıdır. Tam kontrol dediğimde, dünyada Yahudi zulmünün eski 
düşmanlarından intikam alma konusunda Yahudiler kadar dizginsiz olduğu başka bir ülke yoktur. 


Ancak tek örnek olarak Almanya'ya bakmamıza gerek yok. Beyaz Adam'ın İncili'nin Yaratıcı İnanç No. 35'ini tekrar 
okursanız bunun tekrar tekrar gerçekleştiğini göreceksiniz. 


Onların ısrarlı azmi ve hayatta kalmaları temel olarak iki ana taktikten kaynaklanmaktadır: Irkları etrafında dini 
kutuplaşma ve ikinci olarak dağılma. 


Bizim de bu dersi iyice öğrenmemiz gerekiyor ve aldık da. Bu nedenle üyelerimizin mümkün olan her yerde papaz 
olmaları ve kendi bölgelerinde kendi kilise grupları kurmaları konusunda defalarca ve ısrarla ısrar ediyorum. Bu bir 
zorunluluktur ve son derece önemlidir. 


Size şu soruyu soruyorum (ve eminim aklınızdan geçmiştir): Kuzey Carolina'daki merkezimiz yok edilirse ne olur? Olabilir. 
Bu hareketimizin sonu mu olur? 


HAYIR. Gerekmez, olamaz, olmamalıdır ve OLMAYACAKTIR. YARATICILIK artık güçlü bir fikri, üstün bir sadakati, büyük 
bir ırkın hayatta kalması için acilen ihtiyaç duyulan bir aracı temsil ediyor. Temel kitaplarımızda dile getirilen ve 
detaylandırılan bu fikir, şu anda onbinlerce ırksal yoldaşımızın elindedir; r; bunlardan herhangi biri, eğer aklına koyarsa, 
kendi merkezini örgütleyebilir (ve kurması gerekir). ve bunu dünyanın geri | kalanına yaydık. 


Voltaire'in dediği gibi “Zamanı gelmiş bir fikir kadar güçlü hiçbir şey yoktur” ve Beyaz Irk için YARATICILIK GÜCÜ kendi 
hayatta kalmasının, kurtuluşunun ve dirilişinin aracıdır. Artık büyük Beyaz Irk'ın ve onun güçlü mülkiyetinin elindedir. 


Ancak yayılmasının ve hayatta kalmasının sağlanması için bu fikrin hızla dağıtılması, harekete geçirilmesi, örgütlenmesi ve kutuplaştırılması gerekiyor. 
Bunu ne kadar çok ve hızlı yaparsak, hayatta kalması o kadar güvenli olacak ve yayılması da o kadar hızlı olacaktır. 


Nasıl ki herhangi bir Hıristiyan vaiz, Yahudi Hıristiyan İncilini alıp kendi kilisesini kurabilir ve enerjisi ve becerisine sahip 
olduğu büyüklükte kendi takipçilerini ve cemaatini inşa edebilirse, aynı şekilde herhangi bir YARATICI da istediği 
büyüklükte bir kilise ve cemaat inşa edebilir. karargâhımızın yardımı olsun ya da olmasın, bunu arzuluyor. Ve her 
Yaratıcının tam da bunu yapmayı arzu etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bu tür yerel birimler veya gruplar arttıkça 
Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerine yayıldık. Kanada'da, Avrupa'da ve tüm dünyada ne kadar güçlü olursak o kadar 
güvende oluruz ve hareketimizin büyümesi de o kadar hızlı olur. Biz burada merkezde elimizden geleni yapacağız, ancak 
bu dünya çapında büyük bir harekettir ve ne kadar büyük (çaba, ne kadar çok katılımcı olursa, sonuçlar o kadar iyi olur. 
Unutmayın, bunu yalnızca büyük Beyaz Irksal ekip çalışmasıyla ve büyük bir çabayla inşa edeceğiz) bu konuda bölgenizde 
üzerinize düşeni yapmanıza ihtiyacımız var. 


lider de geliştirmeliyiz. Bu elbette 
binlerce kilise grubunun € i Z TAKIM ŞMASINI gerçekleştirmek için ve 
aynı zamanda DOĞANIN SONSUZ 17.1 all; ısn ığı gibi bunların hepsi koordine 
edilmeli, harekete geçirilmeli ve de d erlik İlkesi”. Hizmete hazır sınırsız lider 
kaynağına sahip olduğumuz “kurt r. Biri vurulursa onun yerine başkası 
gelir. Eğer o da düşerse, görevi devr. 


Bu tür liderler yalnızca sahadaki deneyim 
inşa etme konusundaki yeteneklerini kanı 
edilmeli ve alanlar, ilçeler ve bölümler h 
geleceğin liderlerinin niteliklerinin belirl 
Nasıl ki Roma bir günde inşa edilmediy: organizasyonun z da bir gecede inşa edilmeyecektir. 

Ancak zaman çok önemlidir ve programı bilinçli bir hızla gerçeğe dönüştürmeye zorlamalıyız. 

Kasıtlı bir hızla yapmamız gereken bir başka hareket daha var ve bu da ÜÇ TEMEL KİTABIMIZIN büyük miktarlarının 
ülke çapında çok sayıda depoya veya depoya dağıtılmasıdır. Envanterlerimizi Los Angeles'tan Boston'a, Miami'den 
Seattle'a kadar ülkedeki her büyük şehre ve aradaki tüm bölgelere dağıtmalıyız. 


n gelebilir. Bu tür liderler ancak kendi organizasyonlarını fiilen 
a k tanınabilir. Daha sonra bir "komuta zinciri" halinde seferber 

, ÜSTÜN ERKEKLER İÇİN OKUL'u inşa ederken, 
eceği ve eğitilebileceği bir temel oluşturuyoruz. 


Bu da dağıtma politikasıyla uyumludur, böylece bir felake 


sa olsun, yalnızca bir avuç değil, yüzlerce 
depolama alanından yararlanabileceğimiz rezervlerimiz x k Vee 
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Büyük düşünmeliyiz. Küçük başlayabiliriz ama bütünlül ülke, tüm dünya açısından düşünmeliyiz. Ayrıca temel 
kitapların dünyadaki başlıca beyaz dillere, Almanca, ransızca, Ispanyolca, italyanca ve en az yarım düzine diğer 
dillere çevrilmesini de planlamalıyız. 


Bu rezerv dağıtımını uygulamaya başlamanın e olu, birkaç yüz “Pa satın vi depolayacak finansmana sahip 
olan üyelerimizin bunu mümkün olan en kısa p 


Dağılım ve Polarizasyon - cevap budur a el Yahudilerin tarihinden ders alalım. Biz 
onların yapabileceğinden çok daha iyi itlerin azınlığıdır. Bizler, refahımız veya 
hayatta kalmamız için çamur yarışla uymayan YARATICILARIZ. Tam tersine, sırtımızdaki tüm 
parazitleri ve beleşçileri ne kadar çabu ratıcının aziz hedefi olan Daha Beyaz ve Daha Parlak 
Dünyayı o kadar çabuk inşa edebilecek konumda 


Ayrıca şunu da unutmayın, eğer birlikte hareket etm 
kutuplaştırmazsak cezai ihmalimizin sonuçları felaket 
yakılan savunmasız erkek, kadın ve çocukların başına 
kadın ve çocuğu iki gün içinde nasıl yaktığını anlatan 
Dini, “Dresden Cinayeti.”) Bu kutsal bir aldatmaca değ 
bir soykırımdı. etli : 
Benzer bir kader tüm Beyaz Irk'ı b iitüsü. Bu kitabın ilk bölümündeki “Güneş 
Parlarken Saman Yapalım” yazısını tek l hanın ya da kaçmanın yolu yoktur. Ya 
kaynaklarımızı seferber edip kendimiz sel b esde kurtaracağız ya da korkaklığımızın ve ihmalimizin 
sonuçlarına katlanacağız. | 


zg etmezsek, seferber etmezsek ve 
rimize bir göz atmak için Dresden'de 
zbinlerce çaresiz Beyaz erkek, 
uyun. (S. 93 Doğanın Ebedi 
ve çocuklara uygulanan gerçek 
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